Korte speech door de burgemeester van Heemstede, mevrouw Marianne
Heeremans, tijdens de herdenking op 4 mei 2017 bij het monument aan de
Vrijheidsdreef.

(De uitgesproken tekst kan afwijken van de geschreven tekst).

Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes,

Dank voor uw komst vanavond naar de dodenherdenking hier op de
Vrijheidsdreef. Ik heet u allen van harte welkom.

Elk jaar staan we op 4 mei stil bij de strijd om vrijheid, waar dan ook, en
herdenken we de doden die daarvoor gevallen zijn. Op de twee monumenten
waarbij we dat doen, het Vrijheidsbeeld uit 1948 en het Boek van de Namen uit
2015, staan de namen van 215 Heemsteedse burgers, waaronder 162 joodse
inwoners, die door de terreur in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn
gekomen.

De monumenten werden gezamenlijk eerder deze maand door het Nationaal
Comité 4 en 5 mei en de provincie Noord-Holland gegéerd met het ‘Compliment
voor een oorlogsmonument’. Er was namelijk veel waardering voor de manier
waarop dit monument als geheel ‘levend’ wordt gehouden. Uw aanwezigheid
vanavond toont dat deze herdenkingsplek in Heemstede inderdaad leeft. Het is
ieder jaar weer goed om te zien dat de dodenherdenking veel inwoners, oud en
jong, bij elkaar brengt.

In Nederland leven we nu al 72 jaar in vrijheid. De meeste Nederlanders
hebben — gelukkig — nooit een oorlog meegemaakt. Vrijheid lijkt daardoor als
vanzelfsprekend een gegeven. Maar, juist nu in turbulente, zelfs risicovolle
tijden moet het tot ons doordringen dat vrijheid een broos en breekbaar goed
is.

Onze gastspreker van vanavond kan daar uit eigen ervaring over meepraten.
Sherifa Zaiyat maakte de verschrikkingen van de oorlog in Syrié mee. Ze
viuchtte drie jaar geleden uit haar toenmalige woonplaats Aleppo. Ze liet alles
wat ze kende achter om hier een nieuw en veilig bestaan op te bouwen. Zij wil
hier nu graag iets over zeggen.

Herdenken en vieren op 4 en 5 mei zijn in ons land sinds jaar en dag
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Morgen vieren we de vrijheid. Ock dit
jaar zijn hier vanavond weer medewerkers van de gemeente en gastlopers
aanwezig, die na deze bijeenkomst naar Wageningen vertrekken. Daar nemen



zij vannacht het bevrijdingsvuur in ontvangst en brengen ditin een
estafetteloop terug naar Heemstede.

Dames en heren, dit is de laatste keer dat ik als burgemeester met u stilsta bij
de dodenherdenking op 4 mei. In de voorbereiding van vandaag ging ik niet
alleen terug naar de eerste keer dat ik hier stond, tien jaar geleden, maar ook
naar de tijd ruim daarvoor, toen ik nog werkzaam was in het onderwijs. Ik
kwam uit bij een gedicht dat op mijn kamer hing. Een gedicht van Ed Hoornik.
Al voor de Tweede Wereldoorlog waarschuwde hij tegen het nazisme en in de
oorlog werd zijn werk verboden. Hij zat in het concentratiekamp Dachau en die
periode heeft een blijvend stempel op hem gedrukt. Dit gedicht uit 1952 is nog
steeds actueel. Graag geef ik het aan u mee.

Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,

De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard: Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten,.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ik wens ons allen een mooie herdenking.



