Is vroeger nu?

Toen was vroeger

Nu is het heden

Hoe was het vroeger?

Geen idee... ik was er niet bij.

Aan de verhalen die ik hoor ben ik blij dat ik er niet was.

Veel doden, veel gewonden, veel onschuldige slachtoffers,

Allemaal om ons, de toekomst, te helpen met de vrijheid.

Herdenken blijven we doen.

Herdenken de mensen die voor mij, voor jou, voor iedereen zijn vrijheid
streden.

Vrijheid is iets wat wij allemaal kennen.

Nog wel...

Wat als de mensen die echt konden vertellen over de oorlog en de vrijheid er
straks niet meer zijn...?

Wat gaan onze kinderen te weten komen?

Verhalen die wij hebben gehoord?

Die wij niet met onze eigen ogen hebben kunnen zien?

Ik heb geen flauw idee,

Wat ik wel weet is dat we elk jaar de onschuldige slachtoffers die streden voor
ons allemaal, op een mooie manier kunnen herdenken.
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